
Lied 

 Koning, Herder, Trooster, Vriend, 
Vredebrenger, Vorst, 
Hoop voor wie in wanhoop leeft 
en naar vergeving dorst. 
Koning in een kribbe 
en gebroken aan een kruis. 
Zijn troost reikt ver voorbij zijn dood 
en eens brengt hij ons thuis. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Luisterlied 
https://youtu.be/waEF3xFLAKg?si=B1moaUye-qQtrcSj 

 
‘k Heb een beurs die niet oud wordt 
'k Heb een schat die nooit opraakt 
'k Heb een schat in de hemel 
En 'k heb Jezus in mijn hart 
Hij is Koning, Hij is Koning 
Hij is het die ons bevrijdt 
Hij is Koning, Hij is Koning 
Koning in eeuwigheid 
 
Jezus is Heer van hemel en aarde 
Toch werd hij net zo'n mens als wij 
Om ons te leiden naar Zijn Vader 
Ik ben de weg, zegt Hij 
Zoek niet naar schatten op aarde 
Daar gaat hun waarde voorbij 
'k Geef je een schat in het Koninkrijk 
Volg je Mij dan word je de koning te rijk 
 
'k Heb een beurs, die niet oud wordt 
'k Heb een schat die nooit opraakt 
'k Heb een schat in de hemel 
En 'k heb Jezus in mijn hart 
Hij is Koning, Hij is Koning ... 
 
Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen 
Want Ik werd net zo'n mens als jij 
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen 
Kom want Ik maak je vrij 
Ik ben het licht van de wereld 
'k Schijn in de donkerste nacht 
Dit is de dag dat je leven begint 
Volg je Mij dan word je zo blij als een kind 
 
'k Heb een lamp die niet uitgaat 
'k Heb een weg die omhoog leidt 
'k Heb een huis in de hemel 
En 'k heb Jezus in mijn hart 
Hij is Koning, Hij is Koning... 
 

Welkom  

Voor wie van u is Jezus een koning?  

 

 

 

 

24 november 2024 
 Feest van Christus Koning 

 

 

Jezus, onze Koning 



Bidden om nabijheid 

Zalig zij die  

stil en bescheiden  

het goede doen. 

Bidden wij dat wij zulke mensen zijn: 

Zalig zij die,  

hoog of laag geplaatst, 

een naaste zijn voor hun medemens. 

Zij zijn van koninklijken bloede. 

Mogen wij zulke mensen zijn. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Zalig zij die  

hun tijd en hun talent, 

hun hele hebben en houden 

beschikbaar stellen. 

Zij zijn van koninklijken bloede. 

Bidden wij dat wij zulke mensen zijn. 

Heer, ontferm U over ons… 
 

Lofzang 

  

Gebed 

God, de betere wereld  

waar wij van dromen is eigenlijk uw rijk: 

een wereld van vrede, liefde,  

eerlijkheid en hoop. 

Laat uw rijk van liefde groeien 

wanneer wij attent zijn voor elkaar, 

wanneer wij ons buigen  

over het leed van anderen, 

wanneer wij het goede zien in elkaar 

wanneer wij ons met U verbinden  

in gebed en meditatie . 

Help ons zo mee te werken  

aan de komst van uw koninkrijk. 

Vandaag al en alle dagen. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om mee te nemen onderweg 
Nu de herfst de dagen binnenkruipt 

en de nevel woont op het veld, 

nu de avond zich vroeger verspreidt  

in de boomgaard 

en de nacht zich verdiept boven het dak 

  

Leer ons eerbied voor de stilte 

Geef ons achting voor de duisternis 

Neem onze schuwheid weg  

voor de eenzaamheid 

  

Want alles wat gebeurt, 

de gang van de seizoenen 

De reis door de dagen, 

het krimpen van het jaar, 

in alles ligt het geheim van de weg. 

de weg die wij gaan door de jaren, 

de gang die ons voert tot de dood, 

het geheim van het licht in de dingen, 

de adem van engelen in de nacht. 

  

Doe ons open voor dieper dan wij 

Leer ons horen en zien met de ziel. 

nader ons in het holst van de nacht 

geef ons vleugels in het licht. 

Catharina Visser 



Onze Vader  

Bron van Zijn,  

die ik ontmoet in wat me ontroert 

Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij, maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu. 

Uw enige verlangen 

handelt dan samen met de onze. 

 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben 

aan brood en inzicht. 

Maak los de koorden van fouten 

die ons vastbinden aan het verleden, 

zoals wij ook anderen hun misstappen  

vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

 

Uit U wordt geboren: 

de al-werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen. 

 

Bidden om vrede 

Christus Koning, we vieren vandaag uw feest, 

want U bent onze Koning. 

Wij willen vooral naar U luisteren 

en proberen om uw Rijk van vrede 

te laten zien aan de hele wereld. 

Daarvoor moeten ook wij 

mensen van vrede worden. 

Dat is niet gemakkelijk, 

daarom bidden wij om uw Geest 

Help ons om goede onderdanen te zijn 

die uw Rijk van vrede steeds mooier maken. 

Amen  

Communie 

 

 

 

 

 

Aanbidt en dankt de koningszoon,  
die in de wereld kwam 
en al de zonden van zijn volk  
gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit  
op 't grote koningsfeest 
en waar Hij leeft aan Vaders hand  
daar heerst een goede Geest. 
 

Gebed 

God, vandaag willen wij U bijzonder danken  

voor Jezus. 

De mensen van zijn tijd  

wilden Hem op een troon plaatsen  

en Hem tot Koning maken. 

Maar in alles wat Hij deed en zei,  

maakte Jezus duidelijk dat zijn koningschap 

heel anders was dan men verwachtte. 

Hij wilde koning zijn van liefde. 

Help ons om naar Hem te luisteren, God,  

met héél ons hart. Amen. 

 

Inleiding op de lezing 

In de tweede eeuw voor Christus worden de  

gelovige joden vreselijk vervolgd door een tiran. 

Om zijn geloofsgenoten te steunen, krijgt de profeet 

Daniël visioenen die het einde aankondigen van alle 

tirannie. Daarna zal een goddelijke koning komen en 

zorgen voor een altijddurende vrede. Laat ook nu Je-

zus in het Evangelie koning genoemd worden. 

 

Eerste lezing Daniël 7, 13-14 

 

Orgel 

 

Een moment met de kinderen 

 

Evangelie  Johannes 18, 33b-37   

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden om mensen, 

die onze wereld zo hard nodig heeft. 

Om mensen met een profetische uitstraling, 

die bij alles wat zij doen,  

verder kijken dan hier en nu 

en toekomstgericht durven denken. 

Zij tonen uw koninkrijk. 

Bidden om leiders met een visie,  

leiders die niet alleen werken  

om herverkozen te worden,  

maar zich met durf en inzicht inzetten  



om de mensen gelukkiger te maken  

en de uitbuiting van onze aarde  

een halt toeroepen. 

Zo komt uw koninkrijk dichtbij. 

Ga met ons door de dagen … 
 

Laat ons bidden om mensen  

met vertrouwen en een groot geloof 

die het negatief denken geen kans geven, 

die onwil en moedeloosheid weten te doorbreken. 

Zo breekt uw koninkrijk zich een baan. 

Ga met ons door de dagen … 
 

Laat ons bidden voor onze lieve overledenen,  

speciaal vandaag voor (…). 

Moge Uw licht en liefde  

hen voor altijd vergezellen. 

Ga met ons door de dagen … 
 

Geloofsbelijdenis 

Een vreemde Koning  

die wordt geboren in een stal  

en een koninkrijk wil, 

die niet geeft om eten en kleren  

en niet woont in grote paleizen. 

En toch … is Hij Koning! 

In die Koning geloven wij! 
 

Een vreemde Koning  

die op een ezel de stad binnengaat  

en zich gevangen laat nemen, 

die zich laat martelen  

en kroon van doornen draagt. 

En toch … is Hij Koning! 

In die Koning geloven wij! 
 

Een vreemde Koning  

die omgaat met zondaars en zwervers  

en zijn vijanden lief heeft, 

die een goed hart heeft voor alle mensen, 

die de weg heeft getoond naar Zijn Koninkrijk,  

die ons uitdaagt Hem daarin te volgen. 

En toch … is Hij Koning! 

In die Koning geloven wij!  
 

Offerande 

Samen op weg …  

Dank voor je bijdrage! 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, 

wij bieden U deze gaven 

van de aarde: 

ze zijn door onze handen gegaan  

en geworden tot brood en wijn: 

het is voedsel voor wie hongert  

en drank voor wie dorst. 

Mogen het zo tekenen zijn van uw Zoon 

Hij die leven is voor alle mensen, 

een koning tot in eeuwigheid. Amen. 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
Wij danken U, God, 

voor mensen die zich spiegelen 

aan de levenswijze van Jezus: 

mensen die kunnen delen om anderen  

een menswaardig bestaan te verzekeren. 
 

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen  

voor vergeving en verzoening. 
 

Met hen getuigen, loven en danken wij U, God: 

Wij danken U, God  

omdat Gij zijt verschenen in Jezus Christus 

Hij heeft ons geleerd dat Gij onze Vader zijt:  

goed en mild en vol menselijke liefde. 

Op die laatste avond (…) 

  

  

God, onze Vader, in dit uur,  

samen rond deze tafel, 

bidden wij voor onze Paus, onze Bisschop  

en de zovelen die onze kerk dragen. 

Wij bidden voor hen die gestorven zijn. 

Mogen zij uw liefde ervaren. 
 

En wij vragen U: 

laat de Geest van Jezus onder ons wonen. 

Dat wij met nieuwe ogen kijken  

naar de nood in de wereld. 

Breng alle volken en rassen,  

alle rangen en standen samen in uw rijk, 

hoe verschillend ze ook zijn. 

Dan wordt deze aarde opnieuw  

bewoonbaar door onze liefde,  

onze goedheid en menselijkheid. 


